
Liturgie gedachteniszondag op 26 november 2023 
van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

                                                  
         [‘De hand van God’ van Auguste Rodin, 1840-1917] 

“Laat mij schuilen, laat mij rusten”

voorganger:  ds. Piet Schelling
organist: Alexander Prins
trompettiste: Gerlinde Kettwig



Orgelspel

Welkom 

Zingen aanvangspsalm: Psalm 116:1 
[Hierbij gaan we staan]

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed   

Zingen aanvangspsalm: Psalm 116:3

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.         

     [Hierna gaan we zitten]
We steken de tafelkaarsen aan   

Gebed om ontferming en kracht – er zijn drie 
gebedsintenties; elke intentie (uitgesproken door de 
voorganger) wordt beantwoord met het refrein van Lied 295
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Organist: speelt het refrein voor en we zingen het samen

Stem: Ergens voelt iemand zich verlaten, o God,
niemand die naar hem omziet,
geen hand die haar vasthoudt,
geen oor dat naar hen luistert.
Daarom bidden wij…

Allen:  

Bemoediging en drempelgebed

Stem: Ergens schreeuwt iemand, o Heer,
om die ene die er niet meer is.
Een roep om nabijheid,
tegen angst en verdriet.
Daarom bidden wij… 

Allen:

Stem: Ergens zingt iemand, o God,
tegen het verdriet,
tegen de wanhoop,
tegen alles wat kapotmaakt.
Daarom bidden wij… 

Allen:
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Overgang naar Gloria

Glorialied: Lied 870:1 en 8

8. Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bij de lezing en de uitleg…

Lezing uit de Bijbel: Psalm 62, afwisselend met coupletten uit 
de psalm 
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Zingen: Psalm 62:1

Lezen: Psalm 62:2-9 – een psalm van David

Zingen: Psalm 62:4

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Preek – met als motto: ‘Laat mij schuilen, laat mij rusten’

Muziek  
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Zingen: ‘Ga maar gerust’ (vertaling van ‘Be still my soul’, door 
Sytze de Vries)

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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Collecten – tijdens de collecten luisteren we naar muziek
[De kinderen komen terug]

 
  

GEDACHTENIS AAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN

V:      Wij gaan nu over tot het gedenken van allen die ons het 
afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Teksten wisselen we 
af met Lied 247

Zingen: Lied 247:1

Herinnering

V: Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden
en in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.
Zij schonken ons hun aanwezigheid,
liefde, vriendschap, wijsheid.
Zij deelden hun leven met ons
- gedurende korte of lange tijd -
vreugde en pijn, voorspoed en tegenspoed.
Vol herinnering zijn onze gedachten,
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vol droefheid, omdat hun aardse leven ten einde kwam,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Wij geloven ...
dat de namen waarmee wij hen kenden
niet vergeten raken;
dat de kern van hun leven, door God gegeven,
voor altijd bewaard zal blijven;
dat de liefde sterker zal zijn dan de dood;
dat hun leven niet voor niets is geweest;
en dat zij geborgen zijn 
in de handen van God.
Wij gedenken hen in het licht van de opstanding
van Jezus Christus, onze Heer.

Zingen: Lied 247:3

U heb ik nodig, uw genade is
 mijn enig licht in nacht en duisternis.
 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Wij verbinden onze overleden geliefden met het Licht

V: Graag nodigen u, die een kaars aansteekt voor uw 
geliefde, uit om naar voren te komen.

Wij gedenken onze geliefden in het Licht. De 
nabestaanden die het licht ontsteken, worden 
uitgenodigd naar voren te komen.

God zei: er zij licht!
En er was licht.
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Jezus zei: Ik ben het licht der wereld,
wie zich toevertrouwen
aan Mij, zullen leven,
ook al zijn zij gestorven.

Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen,
ontsteken wij voor hen
die ons dit jaar zijn ontvallen,
een licht met de vlam van de paaskaars.
Met dit teken maken wij zichtbaar
dat onze geliefden
deelhebben aan Gods licht.

De ouderling steekt de kaars aan met de vlam van de 
paaskaars. Met dat licht steken de nabestaanden het 
licht aan voor hun geliefde.

Wij noemen:

Teunis Arie Valstar, 24-11-2022, 87 jaar
Nicolaas Gerardus van den Berg, 14-12 22, 87 jaar
Neeltje van der Lugt-van ’t Woud, 2-3-2023, 79 jaar
Maarten Willem van ’t Hoff, 6-3-23, 85 jaar
Grada Christina Valstar-Brusse, 26-3-2023, 85 jaar
Cornelia Eikelenboom-van Woerden, 31-5-23, 82 jaar
Johanna Hermina Maria Ridder-Backer, 22-6-23, 98 jaar
Janna Catharina Roelofje Reijnders-Boudewijn, 6 juli, 82 
jaar

V: Ook gedenken wij hen die wij eveneens in ons hart en in 
onze gedachten meedragen; voor hen steken we de 
laatste kaars aan: 
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Op 2 januari overleed Maarten Prins, van de 
Arendshorst, hij werd 82 jaar. 

Op 4 maart overleed Pieter Marinus Honselaar, hij werd 
88 jaar. 

Wij noemen de namen van Janneke Kouwenhoven- 
Beekenkamp die op 3 oktober is overleden, zij is 60 jaar 
geworden en haar man Joost Kouwenhoven, die 
vervolgens op 27 oktober overleed, ook hij werd 60 jaar

We denken de (schoon) vader en (schoon) zus van Linda 
en Marnix de Zeeuw die allebei dit jaar zijn overleden.

Zingen: Lied 247:4 en 5

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

[We kunnen weer teruggaan naar onze zitplaatsen]

V:         In dit ogenblik denken wij ook aan anderen,
van wie de namen niet zijn genoemd.
Mensen uit de kring van familie en vrienden, 
mensen dichtbij en ver weg. 
Mensen van toen en nu, van hier en ginds. 
Er is nu gelegenheid om voor hen 
een lichtje aan te steken. 
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Als teken van verbondenheid, 
als symbool van liefde en aandacht. 

Ook kunt u aan die ene denken,
terwijl u op uw plaats blijft zitten; 
in stilte kunt u dan vragen 
of het licht van Christus hem of haar zal steunen.

Mag ik u uitnodigen een licht te ontsteken.
`

Tijdens het aansteken is er muziek

Dankzegging en voorbeden 
[De oppaskinderen komen nu bij ons]

Slotlied: Lied 634:1 en 2 
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2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalenwaar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Wegzending en zegen – beantwoord door het gezongen 
Amen

Na afloop is er koffiedrinken (of thee, limonade).
De nabestaanden van degenen die in de dienst herdacht zijn, 
kunnen na de kerkdienst de kaars voor in de kerk in ontvangst 
nemen.
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